
Bloemendeken
Blijf niet staan in de schaduw
Laat je zien
Hoofd omhoog
Borst vooruit

Accepteer regen
zoals de bloemen in de wei
en hoor het vogeltje dat fl uit

Haal uit het leven wat er te halen valt,
en word blij
Dans,
zing,
feest,
zij aan zij

Samen sterk,
Samen
met alle andere bloemen om je heen,
niet alleen

Geef samen kleur aan het leven
Samen breien we door aan onze deken van bloemen
Dan komt de tijd vanzelf
dat we de vogeltjes weer horen zingen en de bijtjes horen zoemen
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