IK VERGEET
JE NIET

De verhalentak

Als bomen nou eens konden praten
Wat voor verhalen zouden we dan horen

Verhalen van oude tijden
andere tijden

Verhalen over veranderingen
en menselijk lijden

We zouden horen over liefdes
en verdriet
Horen over dingen die je niet zo gauw ziet

Als de takken zouden kunnen zeggen wat zij al die jaren zien
Niet alleen dat maar ook horen bovendien

Wat zouden ze dan zeggen

Konden we al die verhalen maar blootleggen

We moeten onze eigen verhalen maken

Steek je kop niet in het zand

Zorg dat de verhalen van de takken ons raken
Maak je verhaal vooral interessant

Babette van Rijt - de Wijs
Vijfde stadsdichter van Roosendaal
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